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Hoe heet de beroemdste 
vioolbouwer allertijden?
A. Stiltoni
B. Stradivari
C. Speurneusie

Wil jij dit boek winnen? 
Stuur je antwoord dan 
samen met je naam en 
je volledige adres voor 
1 mei 2017 naar: 
prijs@dewakkeremuis.nl 

De winnaars krijgen 
automatisch bericht.

Hallo lieve 
knaagdiervriend!

GROEN GEEL

BLAUW ROOD

GEEL BLAUW

BLAUW

BLAUW

GEEL
GROEN

Dit wordt een jaar waarin je 
weer muizenissige avonturen 

gaat beleven, met vrienden en 
familie leuke dingen gaat doen, op 

school je beste pootje voor 
zet en je heeeeel veel 

boeken leest! Tenminste, 
dat hopen wij natuurlijk bij 
De Wakkere Muis, want dat 

lezen goed voor je is, daar zijn 
de knagers (en mensen!) die er 

verstand van hebben het wel over 
eens! Wist je dat als je leest, je hele 

brein getraind wordt? Bovendien 
worden je fantasie en je emoties 
geprikkeld en geeft het lezen van 

een boek rust, waardoor ook je 
concentratievermogen ontwikkeld 
kan worden. Probeer dus minimaal 

15 minuutjes per dag te lezen en 
als je daar geen zin in hebt, vraag je 

gewoon aan papa, mama, opa, oma, juf of meester 
of ze je lekker een stukje willen voorlezen! 

Thea en ik hebben in ieder geval weer genoeg 
avonturen beleefd waarover we boeken 

geschreven hebben, dus je kunt voorlopig vooruit! 

Heel veel leesplezier gewenst, ook 
namens mijn zus! Dikke muizenpoot,

                    Geronimo

Maak de reeks 
cijfers af!
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Kijk voor de oplossing op 
www.geronimostilton.com

Benoem zo snel mogelijk de kleuren 
waarin de woorden geschreven 

staan. Noem dus de kleur 
van het woord. Lees de 

woorden niet! 
Gi-ga-geitenkaas, 
dat valt nog niet mee!

Verwarrende kleuren

Wil jij jouw avonturen met ons delen? Stuur dan een 
e-mail of kom naar ons toe. Waar we te vinden zijn 
staat op wakkeremuis.nl
Mailen kan naar: Geronimo@dewakkeremuis.nl
		           Thea@dewakkeremuis.nl
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Lees de laatste muizenissige nieuwtjes! 
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Wel alle gestolen violen!
door Geronimo

Hou jij van spannende verhalen? Van echte snorhaartrillers 
die je de rillingen bezorgen? Dan zul je vast smullen van mijn 
laatste avontuur op het Schedelslot. Duifje nodigde me een 
paar weken geleden uit om op het kasteel van haar familie naar muziek te 
komen luisteren. De hele familie Duistermuis was namelijk al een aantal 
weken druk bezig om, onder leiding van een angstaanjagende dirigent, te 
oefenen voor een muziekwedstrijd. Natuurlijk niet zomaar een wedstrijd, 
maar een heuse horrorwedstrijd, met muziek waar je nachtmerries van 
krijgt. 
De huishoudster van de familie, Madame Tosca, speelde viool en ze was 
echt griezelig goed. Iedereen was ervan overtuigd dat ze de wedstrijd 
met haar gemakkelijk zouden winnen … Totdat ineens het noodlot 
toesloeg. Vlak voordat de wedstrijd zou beginnen, struikelde Madame 
Tosca. Ze verstuikte haar pols en kon geen noot meer spelen. Omdat ik 
heel lang geleden, als klein knagertje, op vioolles had gezeten, besloot 
Duifje dat ik haar plek maar moest innemen! Inderdaad … ik! Maar ik had 

al een eeuwigheid geen viool meer aangeraakt! En om het nog erger te maken, wilde de dirigent dat ik eerst drie 
zware proeven zou afleggen om te bewijzen dat ik het waard was om op zijn peperdure Stradivarius te spelen! 
Tja, nu zat ik dus aardig in de rattenrats. Ik kon me nauwelijks herinneren hoe je zo’n instrument vasthield en was 

als de dood dat ik de viool zou beschadigen. En dan moest ik straks ook nog voor een groot publiek gaan 
optreden! Piep, wat eng! Maar wat ik niet wist, was dat het ergste nog moest komen … want op het 

allerlaatste moment bleek de viool plotseling spoorloos verdwenen te zijn …

WEETJE
Stradivarius: De leden 
van de familie Stradivari 
waren beroemde Italiaanse 

vioolbouwers in de 17e en 18e 
eeuw. Volgens velen maakten 

ze de mooist klinkende violen ter 
wereld, maar hoe ze dat voor 
elkaar kregen is nog altijd een 
onopgelost raadsel. Een echte 
Stradivarius is tegenwoordig 
mega-zeldzaam en daarom ook 
muizenissig duur. Een paar jaar 
geleden werd er nog een voor 
15,9 miljoen dollar verkocht!
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Wil jij een boekbespreking doen 

over deze spannende 

boeken? Scan dan het 

plaatje hiernaast 
en bekijk de spreekbeurttips! 
Download de 
gratis CEE-app 
op je tablet of 
telefoon.

Complot op het Schedelslot 
verschijnt 7 februari 
€ 9,95

WELKE SCHADUW KLOPT?

Kijk voor de oplossing op www.geronimostilton.com
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door Geronimo

Vroeger was ik best goed op school, al zeg ik het zelf, ahum. En eigenlijk roep 
ik ook altijd tegen iedereen die het wil horen dat Benjamin zijn intelligentie 
van mij heeft! Maar onlangs kreeg ik een brief van zijn school waarin stond dat 
hij een onvoldoende op zijn rapport had voor geschiedenis (op lagere scholen 
in Rokford krijg je al vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis). Ik 
schrok me een hoedje en belde de school meteen op. Tot mijn nog grotere 
schrik kreeg ik mijn oude leraar geschiedenis aan de telefoon, die wij vroeger 
niet voor niets de bijnaam meneer Schrik hadden gegeven! Trillend als een 
rietje luisterde ik naar alle verhalen die hij zich nog over mij kon herinneren. 
Zoals dat ik ook heus niet zo briljant was geweest in het vak geschiedenis, 
totdat hij mij en mijn klas mee had genomen naar Rome en de geschiedenis 

voor ons pas echt begon te leven. 
Dát was de oplossing! Ik hing op, 

belde Benjamin, pakte mijn 
koffers en nog geen dag later 
stonden we samen in Rome! Waar het natuurlijk weer allemaal 
anders liep dan gedacht, want er bleek een gladiatorspook rond te 
waren in het Colosseum, het beroemdste bouwwerk van de stad. 
Zucht … kan er dan nooit eens iets rustig verlopen in mijn leven?

Mocht jij ooit een gladiator(spook) tegenkomen, dan is het misschien wel handig 
om iets meer over ze te weten te komen en de verschillende types te herkennen!

Wat hebben gladiatoren met het Colosseum te maken?
Het Colosseum van Rome, het Romeinse amfitheater, werd door keizer Titus 
in 80 n.Chr. in gebruik genomen. Het theater bood plaats aan 50.000 knagers 
en knagerinnen. Om populair te worden bij het volk, organiseerden de keizer 
en andere belangrijke Romeinen “spelen” in het Colosseum. Spelen waren toen 
vooral gevechten tussen gladiatoren en/of dieren uit alle uithoeken van het rijk. 
Het Colosseum werd soms zelfs gevuld met water om op die manier zeeslagen na 
te spelen, of gladiatoren op kleine bootjes te laten vechten. Er waren verschillende 
soorten gladiatoren. Kun jij het juiste plaatje bij de juiste beschrijving vinden?

 � �Een Murmillo droeg tijdens de gevechten een Gallische uitrusting: een gladius (een 
soort zwaard), een helm met veren en een vizier, en een groot rechthoekig 
schild. Hij vocht met ontbloot bovenlijf.

 �Een Thraex vocht in de uitrusting van de Thraciërs (een mes met 
gebogen lemmet en scherpe punt en een klein rond 

of rechthoekig schild). Hij droeg een helm en 
lange beenbeschermers.

  �Een Retiarius gebruikte een drietand en 
een werpnet met gewichten, waarmee hij 
de tegenstander kon vangen. Hij droeg een 
beschermplaat om zijn linkerarm en -schouder.

� �Een Secutor vocht meestal met een  
gladius of een dolk en een langwerpig schild. 
Hij droeg een eivormige helm met twee 
kleine kijkgaten.

Kijk voor de oplossing op 
www. geronimostilton.com
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Wil jij een boekbespreking doen 

over deze spannende 

boeken? Scan dan het 

plaatje hiernaast 
en bekijk de spreekbeurttips! 
Download de 
gratis CEE-app 
op je tablet of 
telefoon.

Het spookt in Rome - verschijnt 15 april - € 9,95



door Pam

Toen we van een oude vriend van Paulina een uitnodiging kregen om zijn 
chocoladefabriek in Ecuador te komen bezoeken, was ik natuurlijk door het dolle heen. 
Ik, de grootste zoetekauw van de sisters! Van heel Walviseiland en Muizeneiland bij 
elkaar misschien wel! Dat ik veel (en de lekkerste!) chocola heb geproefd daar in dat 
verre Zuid-Amerikaanse land mag duidelijk zijn, maar dat is niet het enige wat we daar 
gedaan hebben. Paulina’s vriend Antonio had zo’n exclusieve smaak ontwikkeld 
dat hij door een jury van choco-experts was genomineerd voor de Choco 
Cup, een gi-ga-prestigieuze prijs op chocoladegebied. Er was 
alleen iemand die dit probeerde te dwarsbomen en mijn 
vriendinnen en ik wilden er voor Antonio koste wat het 
kost zien achter te komen wie dat was. De schuldige bleek 
uiteindelijk iemand uit een totaal onverwachte hoek …

De Choco Cup - verschijnt 1 april - € 14,95
De Choco Cup inclusief roze bakvorm - verschijnt 1 april - € 16,95
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O ja, toen we alweer terug op 
Walviseiland waren, mailde Antonio me 

allerlei heerlijke recepten met chocolade. 
Deze vond ik de allerlekkerste!

WAT HEB JE NODIG:
100 gram droge kaakjes - 4 eetlepels 

vanillevla - 4 eetlepels suiker
100 gram boter - 6 eetlepels ongezoet 

cacaopoeder - 100 gram geschaafde 
amandelen - poedersuiker

    Smelt de boter en laat het afkoelen. 
Meng in een kommetje de vla met de 
suiker tot een zachte crème. Voeg de 

gesmolten boter en de cacao toe.

   Verkruimel de kaakjes grof en voeg ze 
bij het mengsel, evenals de amandelen.

    Leg het mengsel op een stuk 
ovenpapier en vorm er een staaf van. Laat 
het anderhalf uur opstijven in de koelkast.

   Rol de staaf door de poedersuiker, snij 
er plakken van en … smullen maar!

Wist je dat …
... in de 17e eeuw in Frankrijk warme 

chocolademelk als medicijn werd 
voorgeschreven tegen woedeaanvallen en 

depressies?

... chocolade giftig is voor honden en katten?

… witte chocolade eigenlijk helemaal geen 
chocolade is? Het bevat namelijk alleen 

cacaoboter en geen cacaobonen.

... je hart sneller gaat kloppen van chocolade dan 
van zoenen?

... voor tien standaard chocoladerepen een 
cacaoboom bijna een jaar nodig heeft om genoeg 

vruchten te groeien?

 



Professor Hieronymus O’Glief, de directeur van het Archeologisch 
Museum van Rokford, sprong laatst zowat uit zijn muizenvel van 
blijdschap omdat zijn museum kans maakte op een van de 
belangrijkste prijzen ter wereld! Maar op het allerlaatst 
gebeurde er iets waardoor het feest niet door 
dreigde te gaan. Volgens de superstrenge jury misten 
er namelijk drie belangrijke kunstvoorwerpen in de 
verzameling van het museum. En zolang de collectie niet 
helemaal perfect was, zou de prijs niet worden uitgereikt!
De professor was ten einde raad en besloot dat er maar 
één manier was om te voorkomen dat de belangrijke prijs 
aan zijn snuit voorbij zou gaan: hij smeekte Bolletje, eh 
Geronimo, om in de tijdmachine terug naar het verleden 
te reizen en daar naar de missende voorwerpen op zoek 
te gaan. En ik mocht samen met Klem, Benjamin en Keetje 
met Bolletje mee! 
We hebben zo veel meegemaakt tijdens onze zoektocht! 
Als eerste gingen we langs bij een van de beroemdste 
helden uit de geschiedenis: Alexander de Grote. Onze 
tweede bestemming was het hof van de Egyptische 
farao Cleopatra, en daarna ging de reis verder naar 
Wenen, waar we kennismaakten met niemand minder dan de 
componist Mozart. 
Als klap op de vuurpijl vlogen we ook nog naar het 16e eeuwse Engeland om mee te varen 
op het schip van de Engelse kaperkapitein Sir Francis Drake. Pfff, daar hebben we heel wat spannende 
uurtjes beleefd en het scheelde maar een haartje of Bolletje was opgepeuzeld 
door een stel uitgehongerde haaien! Gelukkig bracht hij het er door een heldhaftige ingreep van 
de kapitein nog net levend van af. Maar meer verklap ik hier niet. Of het ons is gelukt om de drie 
voorwerpen te vinden, zodat het museum de prijs toch nog in ontvangst kon nemen, lees je in  
Reis door de tijd 9 – Naar de haaien!
 

Reis door de tijd 9
Naar de haaien! 
verschijnt 15 mei
€ 24,95
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door Duifje Duistermuis

Durf jij langs de haai te zwemmen en de schat te zoeken? 
Kijk voor de oplossing opwww.geronimostilton.com



Zonder jouw hulp gaat dit avontuur niet door!
door Benjamin Stilstone

Potjandino! Ik sterf haast uit van geluk! Niet alleen beleef ik een nieuw, 
superspannend avontuur met mijn oerknagersfamilie in Rotsfort, maar jij moet 
mij daarbij helpen! De Stilstones moeten op zoek naar het recept van de oerste 
oersoep der oersoepen. Maar zonder jouw hulp gaat ons dat niet lukken. Jij kan 
ons helpen door de keileuke puzzels en de te gekke raadsels op te lossen! 
Terwijl ik dus een keileuk avontuur beleef met jouw hulp, kun jij lezen en 
spelletjes doen tegelijk, gi-ga-cool toch?! Om je een idee te geven van wat 
jou te wachten staat, vind je hieronder alvast twee spelletjes. 
Kom op, laat zien wat je kunt en maak me trots! 
En vergeet niet te lachen om de 
oergrappige moppen! 

Liefs van Benjamin

Op zoek naar de oersoep - verschijnt 15 april - € 9,95

Hoe noem je een dinosaurus 
op een bezemsteel?
Een heksosaurus!

Hoe noem je een dinosaurus 
waar je mee kunt spelen? 
Een legosaurus!
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Er komt een dino bij de dokter omdat 
hij te zwaar is. De dokter vraagt 
hem wat hij zoal eet, waarop de 
dino antwoordt: ‘Ik eet alleen maar 
vlees, dokter.’ ‘En waarom eet je dan 
alleen vlees?’ vraagt de dokter. De 
dino denkt even na en antwoordt dan: 
‘Omdat het vlees in de aanbieding is!’  

Kun jij het bot ontdekken waar 
deze tijgers naar op zoek zijn? 
Ga voor de oplossing naar
www.geronimostilton.com

Probeer uit te 
vinden welke 

waarde de 
verschillende 

muizen 
hebben en 
maak de 

sommen af.
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Twee oerknagers lopen door het 
bos als ze plotseling een spiegel 
vinden. 
Zegt de ene tegen de andere: 
‘Hé, ik ken die muis ergens van …’
‘Natuurlijk’, zegt de ander. 
‘Dat ben ik!’

Klem heeft een nieuwe baan als 
suppoost in het museum voor 

prehistorie. Als een toerist 
aan hem vraagt of hij weet 

hoe oud het tentoongestelde 
dino-skelet is, antwoordt Klem: 
‘Ja, dat skelet is 3 miljoen jaar, 

5 maanden en 2 dagen oud.’  
De toerist kan zijn oren niet 

geloven en vraagt: ‘Hoe weet 
u dat zo nauwkeurig?’ Waarop 
Klem antwoordt: ‘Het skelet 

was 3 miljoen jaar oud toen ik 
hier begon te werken, en dat is 

nu precies 5 maanden en  
2 dagen geleden!’ 

HAha!

HAha!

HAhaha!

HAha!
Hihi!

Hihi!

  Hihi!



De kleine prinses

verschijnt 17 maart

€ 13,95 

door Colette

Stel je voor dat je als 7-jarig meisje 
door je vader naar de andere kant van 
de wereld gestuurd wordt om daar in 
je eentje naar een kostschool te gaan. 
Dat overkomt Sara Crewe, die vanuit 
India naar de kostschool van Miss 
Minchin in Londen verhuist. Benieuwd 
naar dit verhaal? Lees hieronder alvast 
een klein stukje! 
Sara en haar vader, kapitein Crewe, zijn 
net in Londen aangekomen ...
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Voordat hij naar India terugging, nam kapitein Crewe Sara mee  

de stad in. Ze deden een heleboel boodschappen.

‘Zeg maar wat je hebben wilt, muisje van me. Kleren, 

speelgoed, boeken, een paar mooie poppen … wat wil je?’

Sara schudde haar kop. ‘Eén pop is wel genoeg. Als ik er 

teveel heb, kan ik niet goed voor ze zorgen. Ik zou nooit van 

allemaal evenveel kunnen houden. Het is net als met je beste 

vriendin, daar kun je er ook geen honderd van hebben!’

Ze gingen naar de beste speelgoedwinkels van Londen. 

Uiteindelijk vond ze in een heel klein winkeltje de perfecte pop. 

Een pop met een levendig snuitje en een waterval van blonde krullen die langs haar 

kopje viel. Ze had oogjes zo blauw als de Indiase zee.

‘O, papa! Kijk! Die wil ik! Dat is mijn nieuwe vriendin. Ik noem haar … Emily!’

En zo kwam pop Emily in het leven van Sara. Ze waren meteen beste vriendinnen!

Het moment van vertrek was aangebroken. Kapitein Crewe bracht Sara terug naar 

school. Vanaf nu moest Miss Minchin voor zijn dochtertje zorgen. Toen het tijd was 

om afscheid van elkaar te nemen, omhelsde hij Sara stevig. ‘Muisje van me, wat zal ik 

je missen’, zei hij met een brok in zijn keel.

Sara kon met moeite haar tranen inhouden. Ze wilde sterk zijn tegenover haar 

vader. ‘Ik zal heel goed mijn best doen, papa’, mompelde ze. Ze drukte haar nieuwe 

pop stevig tegen haar borst. 

Tegen Miss Minchin zei kapitein Crewe: ‘Mijn advocaten vergoeden alle kosten 

die u voor mijn Sara moet maken. Ze is niet verwend en heel verstandig. Ze 

vraagt nooit om dingen die ze niet nodig heeft. Dus geeft u haar alstublieft 

alles wat ze vraagt.’

De directrice knikte alleen maar kort. Alle leerlingen op haar school waren    

  rijk. Ze was wel gewend om met verwende knagertjes om te gaan en de vreemdste    

  wensen te vervullen.

Kapitein Crewe liep terug naar zijn rijtuig. Sara was intussen naar haar 

slaapkamer gegaan en keek door het raam toe hoe haar vader vertrok. Ze 

was nog nooit zonder hem geweest. Toen de koets uit het zicht verdwenen 

was, draaide ze de kamerdeur op slot en begon zachtjes te huilen.

 
Het onvergetelijke avontuur van 
de vier tovenaarsleerlingen uit 
De 13 Zwaarden nadert zijn zinderende 
ontknoping. Ben jij er klaar voor om, samen 
met deze jonge helden, te beginnen aan de 
beslissende strijd tegen het Kwaad? Het 
gaat hier om de vrede en het voortbestaan 
van Fantasia!
Terwijl generaal Ailos en zijn Tovenaarsleger 
alles op alles zetten om de duistere troepen 
onder leiding van de Zwarte Draak Halog 
van zich af te houden, gaan Aldar, Lune, 
Dran en Ondine op weg naar hun laatste 
bestemming: de IJstoren in de mysterieuze 
stad Labyrinta. Hun missie is duidelijk: ze 
moeten de laatste twee bijzwaarden én 
het Dertiende Zwaard zien te bemachtigen, 
koste wat het kost, anders is alles voorgoed 
verloren … Want met de Dertien Zwaarden kunnen 
ze de Spiegel der Duisternis weer vormen en dit 
oppermachtige wapen inzetten om Halog en zijn 
leger definitief te verslaan … Blijf dus dicht in de 
buurt van onze helden, want ze zullen je hulp nog 
één keer heel hard nodig hebben!

Lees alvast een voorproefje van dit 
ijzingwekkend spannende boek op

www.gsol.nl

Het Laatste Zwaard
verschijnt 17 februari - € 13,95 

  Hihi!

DeWakkereMuis



? ?spelletjes ???
De oplossingen van de spelletjes vind 

je op www.geronimostilton.com
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Het dolle doolhof

Rugzak

Help! Ik ben Thea kwijtgeraakt en het stikt hier van de piratenkatten!

Help je mij om Thea te zoeken, want ik wil echt niet als muizenbotje eindigen!

help!

De volgende krant 
verschijnt in mei!

Sudoku

6 7 9 8 3
8 2 7 6 9

3 6 2
6 8 4 1 9 7
7 6
3 2 9 6 5 8

3 8 9
4 5 9 3 7
2 9 5 6 1

Ik voer hier een gevaarlijk klusje uit! 
Probeer de puzzel op te lossen voor het te laat is!

Niet alle plaatjes zijn 
hetzelfde. Zie jij welke 
anders is?
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